VAN WIEG TOT GRAF Herman Vingerling (1924-2015)

De rode tulp uit Naaldwijk

Herman Vingerling was zowel een
succesvol ondernemer als een

overtuigd socialist.
PRIVEFOTO

Verdriet en geluk wisselen elkaar
af. In deze rubriek vertellen we het
verhaal achter een familiebericht. Is
er iemand in uw omgeving
overleden of komt er een bruiloft
aan? Laat het ons weten:
hc.wiegtotgraf@ad.nl.
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Herman Vingerling (4 september
1924 - 21 november 2014) was
politiek geéngageerd. Ondanks zijn
bevoorrechte jeugd in Wassenaar
en zijn succesvol
ondernemerschap was hij een
socialist. Hij geloofde in een eerlijke
verdeling van de welvaart en was
een aanhanger van Drees. Zowel
van de vader als de zoon.

Toen Drees junior, uit onvrede over
de te linkse koers en het geflirt met
de DDR, uit de PvdA stapte en
DS'70 oprichtte (Democratisch
Socialisten '70), volgde Herman dit
op de voet. Na aanvankelijk
succes, acht zetels en twee
ministers, leed de partij verliezen.

De opkomst en de ondergang van
de partij in 1983 werden door
Herman bestudeerd tijdens zijn
studie die hij na zijn pensioen
begon aan de Erasmus Universiteit.
Herman was bijna tachtig toen hij
aan diezelfde universiteit
promoveerde op het onderwerp
DS'70.
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Af en toe werd Herman Vingerling
op zijn sympathie en interesse voor
het socialisme aangesproken. Toen
hij als ondernemer in Naaldwijk
begon, was zijn bijnaam de Rode
Tulp. Herman, die zich echter de
crisis van de jaren dertig nog goed
voor de geest kon halen, zei dan:
'Als de gewone man het goed
heeft, heeft iedereen het goed.'

Hermans vader was een aannemer
die woonde en bouwde in
Wassenaar. Het gezin verhuisde
naar Kijkduin omdat Hermans broer
bronchitis kreeg. De zeelucht deed
de jongen goed.

Toen de Duitsers dit huis in de
oorlog confisqueerden, verhuisde
het gezin Vingerling naar de
woning van Hermans grootmoeder
in Honselersdijk, waar niet lang
daarna Hermans vader na een kort
ziekbed kwam te overlijden.

Journalist

Na zijn hbs eindexamen aan het
Dalton Lyceum in Den Haag ging
Herman aan de slag als journalist
voor diverse lokale en landelijke
dagbladen. Behalve de
raadsvergaderingen versloeg hij
ook de lokale sport. Voetbal was
zZijn specialisme.

Herman was de oprichter, en 25
jaar lang redacteur, van Soccer.
Dat was het clubblad van
voetbalvereniging Naaldwijk, de
club waar hij 74 jaar lang lid van
Zou zijn.

De journalistiek bleek echter geen
vetpot en bood geen enkele
zekerheid. In de zomer was het
komkommertijd en waren er geen
inkomsten.

Omdat Herman trouwplannen had
en meer zekerheid wilde,
benaderde hij de eigenaar van een
boekhandel die emigratieplannen
had en nam met zijn aanstaande
de zaak over.

woensdag 30 december 2015

Herman wist niets van
boekhandels. Desondanks lukte het
hem om samen met zijn vrouw van
kantoorboekhandel Vingerling een
succes te maken. Ze werkten hard
en het tij zat mee. Na de oorlog
openden steeds meer scholen in
het Westland hun deuren en al die
leerlingen hadden boeken en
materialen nodig.

Nevenfuncties

Naast de kantoorboekhandel, die
uiteindelijk vier vestigingen telde,
bleef Herman actief in vele
nevenfuncties die met voetbal of
het Westland te maken hadden.

Tot op zeer hoge leeftijd ging
Herman nog iedere dag naar de
zaak die door zijn kinderen werd
voortgezet. Hij zorgde voor de
afhandeling van de boekenbonnen
en het opmaken van de kassa's.
Toen dat de laatste paar jaar door
zijn verminderde gezondheid niet
meer mogelijk was vond Herman,
die zeer betrokken bleef bij het
bedrijf, dat lastig.

Herman Vingerling overleed op 91-
jarige leeftijd.
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